
Hoe beleef jij jouw geloof vandaag? Zijn er momenten of mensen
die je daarin inspireren? Wat of wie brengt jou in beweging voor
je geloof?
Pauline: "Ik beleef mijn geloof door naar de eucharistievieringen te
gaan, mee te gaan op jongerenweekends en -kampen zoals de WJD
(2023), een weekend naar Parijs, een week in Taizé (vorige zomer) en de
Goede Week in Juignac, afgelopen Paasvakantie."
Sangavi: "Soms heb ik wat mindere dagen als het op geloven aankomt,
maar ik probeer het altijd terug op te pikken en heb daardoor meer
geloof dan vroeger.
Ik ben altijd geïnspireerd wanneer ik naar de mis ga. Nadien voel ik me
heel rustig. Mijn moeder is ongetwijfeld de persoon die me inspireert, ze
bidt elke dag en kan niet slapen zonder haar avondgebed te doen.
Dankzij haar probeer ik dat ook te doen."
Wout: “Het is vooral de hoop die mij blijft drijven, die hoop dat er altijd
iets beters kan komen. Het geloof daarin helpt me om vol te houden.
De slogan ‘What Would Jesus Do?’ herinnert me eraan om mijn keuzes
vanuit liefde en compassie te maken."
Fran: “Mijn mama is voor mij een groot voorbeeld; haar kracht en
veerkracht komen duidelijk voort uit haar diepgewortelde geloof en dat
inspireert mij dagelijks.”
Jefta: "Ik heb veel vrienden die mij inspireren in mijn geloof. Zij
moedigen mij aan om naar katholieke evenementen te gaan."

Wat deed de ontmoeting met paus Franciscus vorig jaar met jou?
Wat hoop je te beleven bij de ontmoeting met de nieuwe paus in
Rome deze zomer?
Pauline: "Ik was onder de indruk van hoeveel de paus voor jonge
mensen betekende. Het was een beleving van vreugde, verbondenheid,
vrede, vriendschap,… Ik hoop hetzelfde te ervaren in Rome deze zomer."
Jolien: “Het was indrukwekkend om paus Franciscus van zo dichtbij te
zien, bijna alsof hij gewoon één van ons was."
Fran: "Op de Wereldjongerendagen stopte hij vlak voor ons, dronk
rustig uit een kokosnoot en toonde volgens mij op die manier zijn
authenticiteit en verbondenheid met de aanwezigen. Dat maakte het
voor mij extra bijzonder. Hij was niet zomaar een paus, maar iemand
die echt dicht bij zijn volk stond.”
Jefta: "Paus Franciscus inspireerde veel mensen. Het fijne was dat hij zei
dat we ons moeten gedragen zoals kinderen. Met een open blik naar
de wereld en met veel goesting."

Wat betekent de Kerk voor jou? Wat ervaar je als hoopvol of juist
moeilijk binnen de Kerk vandaag?
Pauline: "Wat ik als hoopvol ervaar, is dat er nog heel wat jongeren naar
de Kerk komen. De Kerk leeft, dit kon ik ervaren tijdens de
Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023 en op de Hope Happening in
Brussel."
Jolien: “Voor mij is de Kerk nog altijd een plek van rust en
verbondenheid, waar mensen van allerlei achtergronden samenkomen."
Fran: "Het bijzondere is dat je er makkelijk in contact komt met mensen
die je anders misschien nooit zou spreken. Tegelijkertijd merk ik dat het
soms moeilijk kan zijn om het geloof levendig en relevant te houden in
een snel veranderende wereld.”

Denk je dat we vandaag nog een paus nodig hebben? Welke rol
zie jij voor hem, zeker voor jongeren zoals jij?
Pauline: "We hebben zeker nog een paus nodig. Hij is een herder in de
katholieke Kerk, iemand die mensen samenbrengt, een lichtpunt in de
wereldkerk vandaag. De rol die ik voor hem zie, is bijdragen aan de
wereldvrede en jongeren inspireren in het dagelijkse leven."
Wout: “Absoluut, we hebben iemand nodig die hoop uitstraalt en
richting geeft aan de Kerk. Een paus is als een herder die zorgt voor
verbondenheid en duidelijkheid in wat het geloof vandaag betekent."
Fran: "Hij kan ook het geweten van de wereld zijn door mensen wakker
te schudden en ons te herinneren aan onze verantwoordelijkheden.”
Jefta: "De paus kan sturing geven in onze Kerk nu ze soms verzadigd is
van meningsverschillen, zodat we één Kerk blijven."

Wat betekenen de activiteiten van de Sint-Michielsbeweging voor
jou (zoals Taizégebed, Sleepovers, Croques & Christ, Christ &
Crafts...)?
Pauline: "De activiteiten betekenen ontmoeting, vriendschap,
ontspanning, een moment van rust en bezinning in verbondenheid met
elkaar."
Sangavi: "In het begin, toen ik net nieuw was, hielp het me om de stad
beter te leren kennen en het gaf me mijn geloof terug. En steeds meer
helpen de activiteiten me om dichter bij de Kerk en mijn geloof te
komen."
Fran: “Deze activiteiten zijn heel waardevol. Ze bieden een andere
manier om met mijn geloof bezig te zijn dan tijdens een gewone
viering. Je ontmoet er jongeren die net als jij zoeken en nadenken over

hun geloof, wat zorgt voor mooie gesprekken en het gevoel dat je er
niet alleen voor staat. Het is ook een kans om je geloof op een
persoonlijke manier te verdiepen en samen te groeien.”
Jefta: "De activiteiten betekenen voor mij een moment om andere
jongeren te ontmoeten die interesse hebben in zingeving."
Wat verwacht jij van de Sint-Michielsbeweging? Wat zou jij zelf
willen bijdragen?
Pauline: "Jongeren samenbrengen in ontmoeting en verbondenheid met
elkaar is wat ik 'godsvriendschap' noem."
Sangavi: "Ik hoop vooral dat ik mijn geloof beter kan leren kennen.
Daarnaast hoop ik meer jongeren aan te moedigen om naar de Kerk te
komen of zelfs deel te nemen aan de activiteiten door met mensen om
me heen te praten."
Fran: “Ik hoop dat het sociale aspect altijd centraal blijft staan: samen
leven als christenen en elkaar ondersteunen. Vorming is ook heel
belangrijk voor mij, zodat we ons geloof beter kunnen begrijpen en
beleven.”

Stel: je krijgt 1 minuut met de nieuwe paus. Wat zou jij hem
zeggen of vragen?
Pauline: "Ik zou hem enkele vragen willen stellen:

• Wat was uw eerste gedachte toen u hoorde dat u de nieuwe
paus werd?

• Wat wilde u worden als kind?
• Wie is uw inspiratiebron?
• Welke levenswijsheid zou u jonge mensen willen meegeven?"

Sangavi: "Hoe hebt u beslist om uw leven te wijden aan dit geloof, om
niet te trouwen en geen kinderen krijgen? Waar heb je de grote moed
vandaan gehaald om paus te worden?"
Fran: “Ik zou hem vragen of hij ooit had verwacht paus te worden en
hoe hij zelf in zijn geloof blijft groeien ondanks die zware taak. Ook ben
ik benieuwd hoe hij jongeren vandaag wil inspireren om trouw te blijven
aan hun christelijke waarden in zo’n complexe wereld.”

Geef jongeren ruimte om te groeien
Jongerenpastoraal ontstaat niet vanzelf. Het vraagt mensen met vuur in het hart, tijd, aandacht… Daarnaast ook heel concrete dingen zoals een warme ruimte,
een propere wc, een werkende printer of een tafel om aan te zitten.
Dat klinkt misschien alledaags, maar net dát maakt het mogelijk dat jongeren zich welkom en veilig voelen. Dat er plaats is om te luisteren, te lachen, stil te
worden, na te denken en samen op weg te gaan.
Daarom vragen we jouw steun. Niet voor iets groots of spectaculairs, maar voor de broodnodige basis: energie, onderhoud, herstellingen, drukwerk,
toiletpapier,... Want zonder die basis is er geen werking.

Wil jij mee zorgen voor een plek waar jongeren zich thuis mogen weten?
Scan de QR-code of schrijf over op:
vzw Sint-Michiel – BE21 0018 1692 6703
Vermelding: "Steun jongerenwerking"
Dankjewel voor je vertrouwen en je betrokkenheid!

“Ongeteld zijn uw werken, O Heer

Gij schiep ze allen met wijsheid

van uw majesteit vervuld is de aarde” (Psalm 104)

Wanneer de broeders van Westvleteren dit psalmrefrein
zingen, komt dat precies dieper binnen. Het blijft hangen. Ik

zing het verder in mijn hoofd en in mijn hart.
Ook wanneer ik de abdijkerk verlaat en mijn blik werp over de

Poperingse hoppevelden, het bloeiende vlas, de wuivende
populieren of het dartele ree aan de horizon.

Het is alsof de psalm voor dit moment, nu, op deze plaats
geschreven werd. Hoe mooi is uw schepping, Heer. Dank om

mij van dit alles te laten genieten.
Vakantietijd opent nieuwe horizonten. “Wat moet” kunnen
we even stilzetten om helemaal in het "nu" te leven met de

focus op “wat mag”.
Vol verwondering mogen we genieten van de kleine dingen:
de natuur tijdens een bergwandeling, een heerlijk hapje op

een zuiders terrasje of een lang gesprek rond een kampvuur.
Wanneer dit bezongen wordt met eeuwenoude

psalmwoorden, dan is het alsof dit moment van genieten
gemarineerd wordt in de liefde van God.

Tijd om te genieten, tijd om stil te vallen, tijd om bij elkaar te
zijn. Tijd om die dingen te doen waar je tijdens het jaar niet

aan toe kwam: dat goede boek, die verre vriend, dat klusje in
huis. Het is ook de tijd om onze verbondenheid met God

nieuwe zuurstof te geven.

We wensen jullie allen een deugddoende vakantie toe!

Lode ook namens Kris

De Sint-Michielsbeweging is actief in Kortrijk, Waregem, Izegem, Brugge, Oosterzele, Gent en Leuven.
Heilige Geeststraat 2, 8500 Kortrijk
sintmichielsbeweging@gmail.com
www.sint-michielsbeweging.be

vzw Sint-Michiel (voor jongerenpastoraal)
rekeningnummer BE21 0018 1692 6703 (of via de QR code hiernaast)

vzw Sint-Michiel Agape (voor mensen in nood)
rekeningnummer BE96 0018 1702 3905

Contact:
Algemene coördinator: Kris Vermael, Kris.sintmichiel@gmail.com
Begeleidende priester: Lode Vandeputte, Lode.vandeputte@gmail.com

Ik vraag het aan...

Vakantiekrantje
Zomer 2025

De zomer is begonnen: een tijd van reizen, ontmoeten, ontdekken. Jongeren zijn letterlijk en figuurlijk in beweging. Voor sommigen betekent dat een kamp, een vrijwilligersproject of een pelgrimstocht; voor anderen
een moment van rust en bezinning. Ook het geloof staat niet stil. Het leeft, verandert, daagt uit en groeit mee met wie het wil volgen. In een wereld vol vragen en verschuivingen – met zelfs een nieuwe paus aan het
roer – vroegen we zes jongeren hoe zij vandaag hun geloof beleven. Wat of wie zet hen in beweging? Welke rol speelt de Kerk in hun leven? En wat verwachten ze van een geloofsgemeenschap als de Sint-
Michielsbeweging? In zeven vragen vertellen ze over inspiratie, verbondenheid, twijfel en hoop. Over ontmoetingen die iets in gang zetten, woorden die blijven hangen en activiteiten die geloof tastbaar maken. Hun
getuigenissen tonen dat geloof niet vast ligt. Het is een weg, steeds opnieuw. En onderweg zijn ze niet alleen.
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Pauline Sangavi

"De paus kan sturing
geven in onze Kerk nu ze

soms verzadigd is van
meningsverschillen, zodat

we één Kerk blijven."




